
18 februari Anno Domini 2024 - Regenboogkerk
Protestantse Gemeente Honselersdijk

orgelmuziek

welkom en mededelingen

zingen: Psalm 42 vs 1, 2

drempelgebed
bemoediging en groet

zingen: Psalm 42 vs 3

aansteken van de kaarsen

40-dagenproject voor de kinderen, ‘Kiezen voor vertrouwen’
ter toelichting bij deze zondag:
Even rusten in Gods licht (Marcus 9:2-13)
Lijden, sterven en opstaan uit de dood. Dat is het aardse leven van Jezus. Jezus protesteert daar 
niet tegen, maar doet gehoorzaam wat zijn Vader in de hemel Hem vraagt. Zo zal Hij overwinnen, 
maar wat is het moeilijk. Op een hoge berg ontmoet Jezus Mozes en Elia, die van Hem hebben 
getuigd. En Hij hoort Gods stem: ‘Jij bent mijn Zoon, Ik hou van jou. Wat Jij zegt is betrouwbaar’. 
Met nieuwe kracht gaat Jezus zijn lijden tegemoet. Een paar leerlingen mogen erbij zijn op de berg.  
Ook zij krijgen nieuwe moed, om Jezus te blijven vertrouwen, hoe het ook verder zal gaan.  

zingen: Als ik kiezen kan

2. Als ik kiezen kan,
    wie vertrouw ik dan?
    Achter Jezus komt het erop aan!
    Heer, ik ben Uw kind.
    Leer mij hoe ik vind
    wat de Weg is, Heer, achter U aan.

gebed [om ontferming over ons leven en samenleven, om Gods vergeving van onze zonden door de 
genade van onze Here Jezus Christus]

zingen: ELB 118 / Hemelhoog 181   Hij kwam bij ons, heel gewoon vs 1, (2), 3 en 4

gebed bij de opening van de Schrift

Schriftlezing Mattheüs 11 : 28 – 30
                      Mattheüs 16:24-26



zingen: Opwekking 412 / Hemelhoog 90 / ELB 60   Kom tot Mij

Preek

zingen: LB 578: 1, 2,3, 5, 6

[pastorale mededeligen / evt. gedachtenis]

dienst der gebeden

inzameling van de gaven

zingen: Opwekking 751 / Hemelhoog 187   Ik zie het kruis

heenzending en zegenbede
zingen: 3x Amen 

Opwekking 710
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40-dagenproject voor de kinderen, ‘Kiezen voor vertrouwen’

ter toelichting bij deze zondag:

Even rusten in Gods licht (Marcus 9:2-13)

Lijden, sterven en opstaan uit de dood. Dat is het aardse leven van Jezus. Jezus protesteert daar niet tegen, maar doet gehoorzaam wat zijn Vader in de hemel Hem vraagt. Zo zal Hij overwinnen, maar wat is het moeilijk. Op een hoge berg ontmoet Jezus Mozes en Elia, die van Hem hebben getuigd. En Hij hoort Gods stem: ‘Jij bent mijn Zoon, Ik hou van jou. Wat Jij zegt is betrouwbaar’. Met nieuwe kracht gaat Jezus zijn lijden tegemoet. Een paar leerlingen mogen erbij zijn op de berg. Ook zij krijgen nieuwe moed, om Jezus te blijven vertrouwen, hoe het ook verder zal gaan.  



zingen: Als ik kiezen kan









2. Als ik kiezen kan,

 wie vertrouw ik dan?

 Achter Jezus komt het erop aan!

 Heer, ik ben Uw kind.

 Leer mij hoe ik vind

 wat de Weg is, Heer, achter U aan.











gebed [om ontferming over ons leven en samenleven, om Gods vergeving van onze zonden door de genade van onze Here Jezus Christus]



zingen: ELB 118 / Hemelhoog 181  Hij kwam bij ons, heel gewoon vs 1, (2), 3 en 4



gebed bij de opening van de Schrift





Schriftlezing Mattheüs 11 : 28 – 30

 Mattheüs 16:24-26



zingen: Opwekking 412 / Hemelhoog 90 / ELB 60  Kom tot Mij



Preek



zingen: LB 578: 1, 2,3, 5, 6



[pastorale mededeligen / evt. gedachtenis]



dienst der gebeden



inzameling van de gaven



zingen: Opwekking 751 / Hemelhoog 187  Ik zie het kruis



heenzending en zegenbede

zingen: 3x Amen 



Opwekking 710

